
Tom De Cock
Tom De Cock (1983) is constant verbaasd en geïnteresseerd in 
letterlijk alles. Hij is elke weekavond te horen op Qmusic en legt 
dagelijks zijn ziel in podcasts, televisie en boeken. Hij woont samen 
met zijn man, dochter en pleegzoon in Leuven. LILY is zijn 
bekroonde youngadult-debuut voor iedereen die jong is of zich zo 
voelt. 
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Tien vragen aan Literatour-auteur 
Tom De Cock

Wanneer schreef jij je eerste verhaal en waar ging het over?

Goh, zolang ik me herinner, denk ik. Zodra ik een paar woorden achter elkaar op papier kreeg, begon ik er verhalen 
mee te maken. Ik denk dat ik rond mijn twaalfde aan het serieuze werk begon. Ik vond het zo jammer dat ik Koning 
van Katoren van Jan Terlouw uit had – nog steeds een prachtboek – dat ik besloot om er zelf een vervolg op te 
schrijven. Dat werd algauw iets van een pagina of vijftig. Vier jaar later, op mijn zestiende, verscheen mijn eerste 
roman bij een echte uitgever. 

Wat is je mooiste jeugdherinnering als het om lezen gaat?

Mijn papa, een bakker met een gezonde liefde voor leuke boeken, leerde me al lezen voor ik naar school ging. Ik heb 
eerst een paar duizend strips verslonden, en daarna begon ik aan boeken van Roald Dahl en Anthony Horowitz, en 
tegen mijn tiende las ik Stephen King. Mijn pa moest vroeg gaan slapen voor zijn bakkerij, en ik stopte ‘m als kind 
altijd in. Dan keek ik toe hoe hij voor het slapengaan las. En vaak moest hij, wanneer hij midden in de nacht opstond 
om brood te bakken, mijn nachtlampje komen doven, omdat ik zelf op een boek in slaap was gevallen. 

Sprak je vroeger wel eens met vrienden over boeken en waarom wel of niet?

Ik heb altijd van die heel stoere, sportieve knappers van vrienden gehad, die niet per se veel met boeken bezig waren. 
Maar ze vonden het prima dat ik las. En ik had leerkrachten en ouders die wel met hun neus in de letters zaten, vond 
ik helemaal oké. 

Wanneer schrijf je het liefst?

Ik kan alleen schrijven als ik alleen ben en alles stil is. Liefst met uitzicht over het eindeloze grijs van de zee. Sinds een 
jaar huur ik met de (bescheiden) opbrengst van mijn boek een flat met zicht op zee. Daar schrijf ik één weekend per 
maand, van donderdagnacht tot maandagmiddag. Meer tijd heb ik helaas niet, door mijn werk bij de radio en tv, en 
omdat ik ook heel erg graag bij mijn gezin ben. Ik probeer dan echt het maximum uit die tijd te halen. Ik was en 
scheer me niet, ik draag de hele tijd dezelfde makkelijke kleren. En ik doe ook altijd precies dezelfde inkopen, zodat ik 
nooit moet nadenken over wat ik eet of drink. Creepy, ik weet het, maar: het werkt! 

Kun je jezelf als auteur omschrijven in vijf woorden?

Mist elke deadline. Uitgever boos. 

Wat vind jij het leukste aan een schoolbezoek en het ontmoeten van jonge lezers?

Ik bezoek zo’n vijftig scholen per jaar, vooral in Vlaanderen. Allerlei soorten opleidingen en groepen. Vind ik heerlijk. 
Ik lees nooit domweg iets voor of zo, het is meer een gesprek. Over dingen die niet noodzakelijk allemaal in mijn 
boeken staan, maar me wel inspireren en bezighouden. En hoewel ik veertig en dus ontiegelijk oud ben, blijken dat 
vaak dezelfde dingen te zijn waar de gemiddelde scholier van wakker ligt. Om het anders te zeggen: ik ben mentaal 
dertien, dat helpt.  

Welk advies zou je jongeren willen geven die zelf graag willen schrijven?

Kilometers maken! Niet eindeloos blijven prutsen aan die perfecte eerste zin, maar eerst de hele zwik neerschrijven 
en dan pas teruglezen. Zo snel mogelijk zo veel mogelijk wit van dat blad krijgen. Dat hoeft ook niet in chronologische 
volgorde. Als ik vastzit, beloon ik mezelf vaak door een heel leuk, makkelijk stuk van wat verderop in het boek eerst 
uit te werken, en dan pas terug te gaan naar die vreselijke, ingewikkelde scène die ik maar niet af krijg. Oh en: je moet 
éérst een goed einde bedenken. De rest komt vanzelf.  
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Welke leestip zou je jongeren willen geven die niet graag lezen?

Boeken zijn er voor iedereen, niet alleen voor moeilijke mensen met een dikke bril. Zoek een boek dat bij je past. Laat 
je niet door anderen dicteren wat cool is om te lezen en wat niet. Een boek over voetbaltechniek, een goeie strip, de 
memories van Harry Styles: dat zijn ook allemaal boeken. Er is véél meer dan alleen die grijze oude mannen die je 
altijd weer op tv ziet om over hun boeken te komen zuchten. Boeken zijn leuk! Je kan er ook eentje met veel bloed 
uitzoeken, doe ik ook altijd. Of lees in het Engels! Mijn tip: World War Z van Max Brooks, heerlijk zombieboek. 

Wat heeft bij jou goed geholpen als tiener om de liefde voor lezen aan te wakkeren?

Ik had het geluk dat mijn ouders normale mensen zijn, die normaal doen over boeken. Geen elitair gezwets over de 
Grote Letteren. Bij ons thuis waren boeken zoals spelen in de tuin of tv kijken: gewoon een leuke optie. Wij lazen 
Amerikaanse thrillers, en gingen daarna samen in de bioscoop naar de bijbehorende film kijken. Volwassenen moeten 
stoppen met doen alsof je zes diploma’s nodig hebt om naar een boek te mogen kijken. Boeken zijn voor iedereen, en 
boeken moeten in de eerste plaats leuk zijn. 

Hoe zie jij de toekomst van het boek voor jongeren?

Oh, erg rooskleurig! Alleen zullen we moeten accepteren dat jongeren veranderen, en de boeken die ze lezen dus ook. 
Ik zou er perfect mee kunnen leven als de hele boekhandel morgen vol Engelstalige romans ligt, als ze maar goed 
geschreven zijn. Jongeren lezen trouwens echt nog wel massaal hoor, zeker als je wat doorvraagt. Misschien zou het 
helpen als we niet meer de hele tijd lopen te jammeren dat ze hun weg naar Het Boek niet meer vinden. 
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