Michel van Egmond

Michel van Egmond is journalist en de populairste sportschrijver
van Nederland. Hij won de Nico Scheepmakerbeker voor het beste
sportboek van het jaar. Met de bestsellers ‘Gijp’, ‘Kieft’ en ‘De wereld
volgens Gijp’ won hij driemaal de NS Publieksprijs.
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Tien vragen aan Literatour-auteur
Michel van Egmond

Wanneer schreef jij je eerste verhaal en waar ging het over?

Ik heb, toen ik als 12-jarige op bezoek was bij mijn grootouders en me verveelde, een keer de ouderwetse typemachine
van mijn opa uitgeprobeerd. Toen heb ik mijn eerste verhaal geschreven. Het ging over een man die boodschappen
ging doen en verdwaalde in de supermarkt, dat herinner ik me nog. Het was de eerste en vooralsnog ook de laatste
keer dat ik een fictief verhaal schreef. Daarna ben ik voornamelijk over sport gaan schrijven, eerst voor de plaatselijke
krant, later voor allerlei tijdschriften en kranten en uiteindelijk in boeken.

Ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat ik echt werd gegrepen door een boek. Ik las Oorlogswinter van Jan
Terlouw, liggend op de grond in de huiskamer, en toen ik het uit had en het boek met tegenzin dichtsloeg, merkte ik
dat het donker was geworden in de kamer en dat er uren waren verstreken zonder dat ik daar iets van had gemerkt.
Een magisch moment.

Sprak je vroeger wel eens met vrienden over hoeken en waarom wel of niet?

Jawel. Waarschijnlijk omdat ik een aantal vrienden had met dezelfde interesses als ik. Toen ik heel jong was

kwamen boeken vooral ter sprake wanneer we er enthousiast over waren en elkaar wilden aanraden. Later sprak ik
met vrienden die ook schreven en hadden we het regelmatig over de boeken die we hadden gelezen en dan vooral over
de techniek waarmee ze geschreven waren.

In de ochtend, bij voorkeur op dagen dat mijn agenda helemaal leeg is.

Kun je jezelf als auteur omschrijven in vijf woorden?

Soms serieus en soms niet.

Ik heb er nog geen ervaring mee dus dat kan ik nog niet zeggen, maar ik verheug me er erg op.
Welk advies zou je jongeren willen geven die zelf graag willen schrijven?

Begin vandaag nog. Schrijven leer je alleen maar door het veel te doen. En dat doen bestaat uit proberen, falen en
opnieuw proberen. Een ander advies: Lees veel en lees gevarieerd. Probeer tijdens het lezen te ontdekken hoe anderen
het doen en wees in het begin niet bang om te imiteren: dat is onderdeel van het proces en zal uiteindelijk - met veel
geduld - leiden tot een eigen toon en stijl.

Vrijwel iedereen heeft minstens één hobby, of passie of interesse in het leven, of dat nu honkbal is of koken of reizen of
koi-karpers. Over al die onderwerpen is minstens één goed boek geschreven. Zoek, vind en lees dat boek.

Wat heeft bij jou goed geholpen als tiener om de liefde voor lezen aan te wakkeren?

De gedachte dat de wereld zoveel groter (spannender, raarder, mooier) is dan dat wat ik elke dag om me heen zag.

Goed natuurlijk. Anders ben ik straks werkeloos. Maar misschien komen er steeds meer ebooks in plaats van echte
boeken. Of luisterboeken.

Lees meer van de auteur
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Wat heeft bij jou goed geholpen als tiener om de liefde voor lezen aan te wakkeren?

Het feit dat mijn moeder veel las en ik zag hoezeer ze daar van genoot. En de ontdekking dat goede boeken niet altijd
dik en zwaar en serieus hoefden te zijn, maar dat er ook boeken bestonden die je onbedaarlijk aan het lachen konden
brengen. Een openbaring.

Positief. Ik geloof niet zo in de doemscenario’s die soms worden geschetst wanneer het om de ontlezing gaat. Ik zag
mijn dochter van twintig met De Verborgen Geschiedenis van Donna Tartt rondlopen. Dat boek is dertig jaar oud. Het
was haar aangeraden in een whatsapp groep met vriendinnen, die er allemaal vol van waren. Zolang dat soort dingen
nog spontaan gebeuren, maak ik me weinig zorgen. Ik geloof dat onder jongeren altijd de behoefte zal blijven bestaan
aan goede verhalen, dat er ook altijd jongeren zullen zijn die zin hebben om die verhalen mooi op te schrijven en dat
het boek uiteindelijk alles zal overleven
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Eén vraag aan Cristiano Ronaldo

Madrid, vroeg in de middag. De Calle de Prudencio Alvaro is
een wat sjofele straat, iets ten zuiden van luchthaven Barajas.
Je vindt er een paar buurtsupers, een internetcafé en opval-
lend veel garages. Om de paar panden is er een kleine bar
waar niemand zit. De trottoirs zijn aan beide zijden schaars
bevolkt, meestal door kromme, bejaarde vrouwen met ge-
streepte plastic tasjes. Op kruispunten staan soms oude man-
nen een tijdje naar het verkeer te staren. Verder gebeurt er
hiets.

Alleen ter hoogte van Estudio Daylight is het vandaag

anders. Daar heeft zich nu al een hele tijd een handjevol bak-
vissen en jonge voetbalfans op de stoep verzameld. Zij hebben
vanmorgen kennelijk allemaal het kleine berichtje in sport-
krant Marca gelezen, waarin werd verklapt dat Cristiano Ro-
naldo uitgerekend hier, in dit anonieme deel van de stad, rond
het middaguur zou gaan verschijnen. Camera’s en mobiele
telefoons worden daarom constant in verhoogde staat van
paraatheid gehouden. Nogal zinloos, want de spits van Real
Madrid is allang per geblindeerde auto achter een paar hek-
ken verdwenen.

Voor die hekken staan nu kale mannen met scheve neuzen.
Zoals alle bodyguards ter wereld zijn ze in het zwart gekleed
en kijken ze heel boos. Op de stoep aan de overkant cirkelen
journalisten, fotografen en cameramensen rond. Het lijkt wel
of Spanje communistisch is geworden: iedereen let hier op
iedereen. Sommige buurtbewoners hebben de ramen geopend

en loeren vanuit de vensterbank naar het dichtbevolkte trot-



toir. Daar is de stemming constant lichtelijk opgewonden,
terwijl er toch niets te zien valt. Zo groot is Cristiano Ronaldo
nu in Madrid. Alleen al het vermoeden van zijn aanwezigheid

is genoeg voor een kleine volksoploop.

Lange tijd gebeurt er niets bijzonders in de Calle de Pruden-
cio Alvaro. Twee fotografen op een scooter delen een sigaret,
buurtbewoners zwaaien vanachter hun ramen naar elkaar

en er steekt een eenzaam hondje over. Maar dan, iets over
tweeén, wanneer de mannen met de scheve neuzen plotseling
mensen beginnen weg te duwen, floepen cameralichten aan
en beginnen fototoestellen als vanzelf te flitsen. Verdomd:
daar steekt Cristiano Ronaldo de straat over. Er wordt ge-
schreeuwd en gezwaaid. De meeste jonge fans beginnen te
klappen, sommige bakvissen slaken alleen een gil. De voet-
baller zelf steekt zijn duim op en laat zich lachend leiden

naar de ingang van weer een ander pand. Daar zal hij straks
zijn nieuwe voetbalschoenen aan de wereld tonen. Maar eerst
moet hij nog voor een speciale camera de groeten doen aan zijn

Facebook-volgers.

Ronaldo wordt weggeleid naar een zaaltje. Vanuit een ander
zaaltje kijken journalisten uit Spanje, Portugal, Duitsland,
Nederland, Belgié, Italié, Engeland en China hem na. Zij zijn
hier allemaal op uitnodiging van Nike, de producent van de
futuristische schoen die straks hiernaast door de exclusieve
drager zelf zal worden onthuld. Daarna is een interviewses-

sie met Cristiano Ronaldo toegezegd. Elke journalist die er
daarbij op rekent meer dan één vraag aan de tuinmanszoon uit
Madeira te kunnen stellen, overschat zichzelf schromelijk.

Cristiano Ronaldo wil het niet te lang maken vandaag. Zo'n



sessie zal hooguit tien tot vijftien minuten duren. Toch zijn er
voor dit schamele kwartier krantenjournalisten en een com-
pleet camerateam uit China komen overvliegen. Het gaat hier
tenslotte om Cristiano Ronaldo, een van de grootste iconen
van het moderne voetbal. Elk woord dat hij bereid is tot het
Chinese volk te richten, is goud waard voor de losse verkoop
en de kijkcijfers. Vandaar dat de oosterse journalisten bij het
in ontvangst nemen van Ronaldo’s zinnetjes ook buigen als
obers in een Michelin-restaurant. Ook klappen ze enthousi-
ast mee wanneer de voetballer zich die middag tussen twee
bodyguards weet uit te wurmen en naar het podium wandelt.

Weer steekt hij zijn duim op.

Cristiano Ronaldo draagt vandaag een spijkerbroek met
gaten, een witte polo en nonchalant gestrikte rood-zwarte Nikes.
Om zijn middel zit een riem van Armani — dat is een

van zijn vele andere grote sponsors. Samen leveren ze een
miljoenenaanvulling op zijn basissalaris in Madrid, waar de
leiding van Real voor hem al elke week een bedrag overheeft
dat een gemiddeld Nederlands gezin gebruikt om een rijtjes-
huis van te kopen.

Eenmaal op het podium wordt Cristiano Ronaldo geinter-
viewd over zijn nieuwe schoenen. Hij zegt wat je verwacht
dat hij zou zeggen. Dat hij er blij mij is, en gelukkig, en

trots, dat hij zich erop verheugt de schoen voor het eerst te
dragen in de derby tegen Atlético Madrid en dat het model
‘beautiful’ is, en ook ‘fast’ — ‘Just like me’, voegt hij er met
een lachje aan toe. Dan drukt hij op een knop en komen

zijn nieuwe schoenen uit een display tevoorschijn. Ze zijn
wit met zwarte spikkels, officieel: the Safari look, want de

tijd dat kicksen nog gewoon World Cup of desnoods Mun-



dial heetten en van zwart leer waren, is al een tijdje voorbij.
Tegenwoordig dragen voetbalschoenen namen als ruimte-
schepen. Ook zijn ze ongeveer gelijk geprijsd. Het hi-tech en
ultralichte exemplaar dat hier vandaag aan de wereld wordt
getoond heet officieel de CR Mercurial Vapor SuperFly II.

Het model heeft noppen die zich bij elke stap razendsnel
aanpassen aan de ondergrond en ze lichten onder bepaalde
omstandigheden op dankzij een speciale Chevron coating.

De veters zijn ook gespikkeld.

‘Exciting’, zegt Cristiano Ronaldo. Hij steekt nog maar

eens twee duimen in de lucht.

Dan komen de mannen met de scheve neuzen de zaal binnen.
Het schema is strak. ledereen wordt verzocht weer te verdwijnen.

We zijn precies 2 minuten en 47 seconden binnen geweest.

Cristiano Ronaldo kan goed sms’en. Zo explosief als zijn voe-
ten in Bernabéu soms over het gras schieten, zo snel dansen
nu zijn vingers over het toetsenbord van zijn Blackberry. Het
is iets voor vieren in de middag. Buiten, op het trottoir van
Calle de Prudencio Alvaro, gaat het gewone leven allang weer
zijn gangetje. Hier, in hetzelfde zaaltje als eerder die middag,
zit de spits van Real Madrid wijdbeens in een witte stoel, zijn
hoofd richting de grond. Achter hem hangt een groot scherm.
Zwart met witte spikkels.

‘Hoe sneller jullie gaan zitten, hoe meer vragen je kunt stel-
len’, had de Italiaanse pr-man van Nike gezegd. Er vormt zich
nu een halve cirkel rond de voetballer. Een Duitse fotograaf
van Sport Bild slaat een paraplu uit en test zijn flitser om de
paar seconden, verslaggevers worden uitgenodigd om hun op-
name-apparatuur snel in de buurt van de voetballers mond te

leggen, zodat er straks geen woord verloren gaat van wat hier



allemaal gezegd gaat worden. Cristiano Ronaldo zelf sms’st
intussen onverstoorbaar door, het hoofd nog steeds richting
de grond en volledig in zichzelf gekeerd. Hij is gewend aan
grote massa’s, aan mensen die hem aangapen alsof hij een
geest is. De voetballer lijkt er iets op te hebben gevonden.
Hij gedraagt zich vriendelijk en zelfs charmant als het moet,
maar afwezig als het kan. Dan lijkt hij in gedachten te ont-
snappen en is het even alsof wij er helemaal niet zijn.

Er mogen vragen worden gesteld. The Sun uit Engeland
informeert naar zijn relatie met Wayne Rooney (goed), La
Derniére Heure uit Belgié wil weten wat hij van Romelu
Lukaku van Anderlecht vindt (ook goed) en Sport Bild uit
Duitsland vraagt iets over de samenwerking met Mesut Ozil
(geen klachten). Er is maar één journalist in het gezelschap die
helemaal niets vraagt. Het is een Chinees. Hij kan kennelijk
geen Spaans, Portugees of Engels spreken. Daarom heeft hij
zijn vraag maar in zijn eigen vertrouwde karakters op een
briefje geschreven en deze overhandigd aan een collega, die
de vraag voor hem in het Engels stelt. Hij heeft er een etmaal
voor in het vliegtuig gezeten om dit te doen. Een e-mail was

misschien efficiénter geweest.



