
Djenné Fila
Djenné Fila (Tilburg, 1995) is een Nederlandse illustrator die met 
haar illustraties verhalen verrijkt. Haar illustraties voor ‘Een kleine 
geschiedenis van de mens’ werden bekroond met het Gouden 
Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde boek van het afgelopen 
jaar. ‘Schaduw van Toet’, en de met Lida Dijkstra gemaakte 
jeugdroman werd bekroond met de Thea Beckman prijs en ontving 
een nominatie voor de Woutertje Pieterse prijs. Djenné maakt 
sfeervolle beelden vol textuur, die ze met haar unieke 
collagetechniek samenstelt. Door te illustreren met rijke vlakken en 
rake lijnen, zoekt ze naar passende technieken, kleuren en 
materialen om de sfeer van verhalen te vangen. Ook geeft ze 
illustratieworkshops waarbij ze laat zien dat tekenen een avontuur 
is. ©Danu Caris
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Tien vragen aan illustrator
Djenné Fila

Wanneer illustreerde jij je eerste verhaal en waar ging het over? 

Ik vond het op jonge leeftijd al heel bijzonder om tekeningen te maken bij historische verhalen. Zo tekende ik na een 
museumbezoek de Egyptische koningin Nefertite. De magie van historische werelden heeft me altijd aangesproken.

Wat is je mooiste jeugdherinnering als het om lezen gaat?

Voorgelezen worden door mijn ouders. Een gedeeld moment van vreugde.

Sprak je vroeger wel eens met vrienden over boeken en waarom wel of niet?

Jazeker. We deelden onderling tips en praatte over de verhalen en onderwerpen die ons aanspraken.

Wanneer illustreer je het liefst?

Ik illustreer het lief met een kop thee en een podcast op.

Kun je jezelf als illustrator omschrijven in vijf woorden?

Betoverend, Gelaagd, Texturen, Geschiedenis, Poëtisch

Wat vind jij het leukste aan een schoolbezoek en het ontmoeten van jonge lezers?

Ik geniet ervan om te bespreken hoe illustraties de verbeelding prikkelen en daarmee een boek verrijken.

Welk advies zou je jongeren willen geven die zelf graag willen illustreren?

Kijk eens om je heen met welke onverwachte materialen en kwasten je patronen en structuren kan maken op papier, 
laat het drogen en knip er vormen uit. Sommige vlekken kan je misschien gebruiken als oog, schaduw of iets anders? 
Je hebt geen potlood, schets of gum nodig. Met collagetechniek kan je schuiven met onderdelen tot er iets interessants 
ontstaat. Voor mijn boeken werkte ik bijvoorbeeld met koffie, zeezout, sinaasappelnetjes, papyrus, bladgoud en rucola! 

Welke leestip zou je jongeren willen geven die niet graag lezen?

Kijk eens of de verhalen je op een andere manier prikkelen: kijk naar de illustraties van een boek, luister een boek of 
bezoek een plek waar het boek zich afspeelt. 

Wat heeft bij jou goed geholpen als tiener om de liefde voor lezen aan te wakkeren?

Het besef dat er voor elk onderwerp/thema/emotie waar jij mee bezig bent, boeken voor je zijn. De mogelijkheid om je 
horizon te verbreden door door de ogen van anderen te kijken heeft me heel erg aangesproken.

Hoe zie jij de toekomst van het boek voor jongeren?

Verhalen blijven altijd bestaan omdat ze verbinden en inspireren, en ze ons de mogelijkheid geven om vanuit nieuwe 
perspectieven te kijken.
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