
Benzokarim
Benzokarim (1996) is dichter, spoken word artiest en schrijver. 
Karim ontroert al nog voordat hij heeft gesproken. Zijn 
aanwezigheid spreekt. Zijn voordrachten zijn muzikaal, ritmisch, 
dynamisch en doorleefd van emoties zoals alleen hij deze kan 
verwoorden. Karim heeft een thuis gevonden in zowel het gesproken 
als het geschreven woord. Schrijven is voor hem een activistische en 
poëtische daad. 

In 2022 was hij onderdeel van het Letterenfonds’ Slow Writing Lab, 
en won hij de El Hizjra literatuurprijs (Poëzie). Verder is hij coach 
bij Poetry Circle en redacteur bij Mensen Zeggen Dingen. Naast 
optreden op verschillende podia zoals Lowlands, Crossing Border, 
Read My World, Poetry International, Opera Forward Festival en het 
Boekenbal is hij  op 18 november 2022 gedebuteerd met zijn 
dichtbundel El Ghorba, een bundel waarin gesprekken met zijn 
vader - en het herdenken van zijn moeder - centraal staan. 
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Tien vragen aan Literatour-auteur 
Benzokarim

Wanneer schreef jij je eerste verhaal en waar ging het over?

Ik was een jaar of 17/18 en schreef een gedicht over eenzaamheid en je vervreemd voelen. 

Wat is je mooiste jeugdherinnering als het om lezen gaat?

Ik las de reeks ‘De wilde voetbalbende’ en verdween helemaal in de personages. Als groot voetbalfan kon ik alle 
emoties en obstakels plaatsen.  

Sprak je vroeger wel eens met vrienden over boeken en waarom wel of niet?

Ik sprak bijna nooit over boeken. Wij hadden het toen liever over films en voetbalwedstrijden.  

Wanneer schrijf je het liefst?

In de avond/nacht als de stad stil is. 

Kun je jezelf als auteur omschrijven in vijf woorden?

Persoonlijk, muzikaal, ritmisch, dynamisch en doorleefd van emoties.  

Wat vind jij het leukste aan een schoolbezoek en het ontmoeten van jonge lezers?

Het hebben over de mogelijkheden van het schrijverschap en de therapeutische voordelen die het schrijverschap soms 
met zich mee kan brengen. Ook vind ik het leuk om de meertaligheid van taal op te zoeken bij leerlingen/studenten.  

Welk advies zou je jongeren willen geven die zelf graag willen schrijven?

Zoek mensen op die het ook leuk vinden om te schrijven. Praat, lees en probeer vooral veel nieuwe schrijfstijlen uit.  

Welke leestip zou je jongeren willen geven die niet graag lezen?

Begin met poëzie! 

Wat heeft bij jou goed geholpen als tiener om de liefde voor lezen aan te wakkeren?

Het zoeken naar boeken die je gelijk aanspreken en niet bang zijn om boeken weg te leggen als je ze niet snapt of voelt.  

Hoe zie jij de toekomst van het boek voor jongeren?

Vooral vernieuwend. Jongeren zullen een nieuwe literaire wereld ontwikkelen, waar ook taal een nieuwe rol gaat 
krijgen.  
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Lees een sneak preview
























